PAROCHIEBESTUUR

Koos van Geest - Secretaris

Koos is een nieuw gezicht in het parochiebestuur. Lokaal blaast hij
zijn partij al een jaar of drie mee: hij is voorzitter van de locatieraad
in Mijdrecht-Wilnis en doet dat met zoveel verve en enthousiasme
dat de pastoor hem geruime tijd geleden heeft gevraagd of hij
beschikbaar zou zijn voor een rol in het parochiebestuur. En heel
mooi, Koos wil zich graag inzetten voor de parochie, nu zijn
professionele werkzaamheden gaan verminderen.

Koos aan het woord: ‘Als secretaris van het parochiebestuur heb ik
inmiddels vier vergaderingen achter de rug. Het elkaar leren kennen
verloopt heel plezierig; er is echt al sprake van een goede ‘team
spirit’ Net als Joany ben ik altijd weer blij verrast hoeveel mensen
zich als vrijwilliger inzetten voor de gemeenschap: die inzet -sémen
de schouders eronder willen zetten- bleek me opnieuw toen we
onlangs in Mijdrecht een vrijwilligerslunch organiseerden!

‘Uitdagingen zijn er genoeg voor een parochiebestuurder: de
kerksluitingen zijn een zoektocht, die we echt met elkaar moeten
gaan, waarbij we vooral heel goed naar elkaar moeten luisteren...
Daarnaast is het vanzelfsprekend de allergrootste uitdaging hoe we
onze jonge mensen bij de kerk kunnen betrekken en kunnen
motiveren om naar de kerk te gaan... We moeten ons echt afvragen,
waar wij als kerk met betrekking tot jongeren de boot missen???

‘Als ik niet met serieuze zaken bezig ben, ik heb het al eens eerder
verteld, rijd ik heel graag op mijn motorfiets. Op de gewone fiets
maken mijn vrouw Myléne en ik samen mooie fietstochten,
bijvoorbeeld langs de Moezel. Ik speel ook graag trompet, weliswaar
tussen de schuifdeuren!

‘In het dagelijks leven geef ik les op een hotelschool en dat doe ik
met veel plezier. Met praktijkvoorbeelden kan ik de soms saaie
theorie uit de boeken verlevendigen en studenten enthousiasmeren
voor het mooie vak van hotelmanager, het vak wat mijn basis is. Als
ik merk dat studenten geinspireerd raken door mijn betoog, word ik
daar heel blij van!
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