
 

 

 
     

      Actie Kerkbalans 2026 
               Er zijn geen redenen om onze kerk te sluiten  

Beste parochiaan, 

U heeft misschien gelezen of gehoord dat de 

parochie voornemens is om een aantal kerken 

te sluiten en dat dit op termijn (later dan 5 jaar 

van nu) ook zal gelden voor de 

Verrijzenisgemeenschap. Wij als ‘bestuur’ 

(Locatieraad en Verrijzenisteam) zien dit 

anders en zijn van mening dat er geen 

redenen zijn om onze kerk te sluiten  

Waarom denken wij dat onze kerk 

bestaansrecht heeft? 

Maarssenbroek is een zeer vitale 

geloofsgemeenschap waar voorgangers en 

vele vrijwilligers er in slagen om elke week een 

goedbezochte viering te organiseren. Wij zien 

geen daling in het kerkbezoek en kunnen 

bouwen op twee koren en daar mogen we 

heel trots op zijn.  

De vitaliteit zit ook in alle andere activiteiten 

die georganiseerd worden, denk hierbij aan: 

de minicolleges, woensdagochtend- 

bijeenkomsten voor senioren, kerstviering 

voor kinderen, schoolvieringen, inzamelingen 

voor de voedselbank etc etc. 

Vermeldenswaardig is dat RTV Stichtse Vecht 

een van de minicolleges rond het thema 

‘Hoop’ heeft bijgewoond, er heel enthousiast 

over bericht heeft en concludeerde: ‘dat blijkt 

dat deze avond, een soort gevoel van 

saamhorigheid en hoop geeft’. 

Onze vitaliteit blijkt ook uit het feit dat we dit 

jaar een nieuw beleidsdocument hebben 

opgesteld, deze loopt t/m 2027  

 

De uitdaging zit in onze financiële situatie. 

Financiële vitaliteit is een van de belangrijkste 

criteria om bestaansrecht te hebben.  

Om u niet met allemaal cijfers te vermoeien 

heb ik er dit jaar voor gekozen om de 

begroting online te tonen. Als u naar onze 

website gaat vindt u onder het kopje Actie 

Kerkbalans deze brief en een link naar de 

begroting.  

Voordat ik in ga op onze financiële situatie is 

het goed om te weten dat Maarssenbroek een 

van de weinig locaties is die er in geslaagd is 

om de afgelopen jaren rond een break even  

resultaat uit te komen. Ook dit geeft ons 

vertrouwen dat we onze kerk open kunnen 

houden.  

Toch staat het financiële resultaat onder druk. 

Enerzijds door continu stijgende kosten a.g.v. 

inflatie en anderzijds doordat het steeds 

moeilijker is om meer opbrengsten te 

generen. De Aktie Kerkbalans is de 

‘makkelijkste’ en meest impactvolle bijdrage 

om de inkomsten te kunnen verhogen. Wist u 

dat 13% van de deelnemers 50% van de 

inkomsten genereren? Als van deze groep 

iemand wegvalt heeft het direct invloed op 

onze inkomsten. Het zou dus zo helpen als 

ieder van u zijn/haar bijdrage dit jaar iets 

verhoogt. 

Tot slot willen wij onze dankbaarheid 

uitspreken voor de financiële bijdrage die u in 

al die jaren gedaan heeft. Zonder uw steun 

zouden wij niet zo’n vitale gemeenschap zijn! 

Namens de Locatieraad,                               

Albert-Jan Schnell (locatiepenningmeester)

 


