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Wat staat ons te doen en wat staat ons te wachten in de 
komende twee à drie jaar?
Dat was de aanzet voor het Verrijzenisteam om er eens goed 
voor te gaan zitten.
Als Verrijzenisteam hebben we gesprekken gehad met de 
locatieraad, het pastorale team, via het werkgroepenoverleg en 
we hebben een parochieavond gehouden.
De vraag was: ‘Hoe kijken we de komende twee à drie jaar 
vooruit en wat staat ons te doen? Uitgangspunten zijn de 
kernwaarden die vijf jaar en langer geleden zijn geformuleerd.

Kernwaarden van onze geloofsgemeenschap

We willen:

 een gemeenschap zijn in geloof,

 een gemeenschap in saamhorigheid 
 een gemeenschap zijn die dienstbaar is aan de 

samenleving.

Deze drie kernwaarden 
horen als gevouwen handen bij elkaar! 
Sterker nog, als een van de drie kernwaarden ontbreekt, dan 
ontbreekt er iets aan ons gelovig staan in de wereld.

We worden kleiner, ouder en kwetsbaarder en tegelijk 1



straalt de gemeenschap vitaliteit uit.

Als we naar onze geloofsgemeenschap kijken, dan zien we dat 
we een krimpende gemeenschap zijn die ouder en ouder wordt.
Concreet betekent dit dat we wel allerlei plannen kunnen maken 
maar steeds opnieuw voor de vraag staan: ‘wie gaat het doen’? 
Daarbij zien we ook dat er, ondanks dat we een kleiner wordende
gemeenschap zijn, wel allerlei nieuwe initiatieven ontstaan.
We vroegen ons af hoe dat kon en wat belangrijk is voor de
toekomst.

We vatten het samen in een twee zinnen:

- Ons geloof en onze begeestering zijn vitale krachten 
voor de toekomst,

- en we moeten slim omgaan met de beschikbare
menskracht en middelen.

In het Verrijzenisteam haalde een van ons een gevleugeld 
woord van een pastor uit Brabant aan. Ook daar werd de 
geloofsgemeenschap kleiner en kleiner. 
Het uitgangspunt van die geloofsgemeenschap is:

We versterken wat er binnen onze 
geloofsgemeenschap gebeurt en maken gebruik van 
wat de buren in huis hebben.

De pastor merkte op dat het geheim van succes het plezier is 
waarmee mensen vrijwillig hun werk doen. Dat wil zeggen: Geloof
vieren, gezien en gekend worden en iets doen voor anderen. Het 
zijn de kernwaarden van de gevouwen handen. 

Kaders en voorwaarden
Voordat we beginnen met de pareltjes en wat we willen 
versterken en ondersteunen is het belangrijk om te benoemen 
wat het speelveld is waarbinnen we kunnen opereren.
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In het gesprek met het Pastorale Team hebben we onze zorgen 
geuit ten aanzien van het beleid van het bisdom. Het ging over

 de Woord- en Communievieringen, 

 de pastorale bezetting 

 de kerksluitingen die langzaam maar zeker ook in onze 
parochie plaats vinden. 

In het gesprek heeft pastoor den Hartog geruststellende woorden 
gesproken: ‘We nemen er de tijd voor. Het afschaffen van Woord-
en Communievieringen is een geleidelijk proces. Er zal 
gezamenlijk gezocht worden naar mogelijkheden bij toekomstige 
roosterproblemen. Op dit moment heeft de parochie een ruim 
pastoraal team en zijn vijf catecheten in opleiding’.
Ook over het voortbestaan van geloofsgemeenschappen binnen 
de parochie was Pastoor Den Hartog (glas)helder. 
Er gelden steeds dezelfde drie vragen/criteria: 

 Hoe staat het met uw financiën?

 Heeft u genoeg vrijwilligers?

 Hoe is de staat van uw kerkgebouw?

 Vanuit het parochiebestuur worden geen 
sluitingsinitiatieven genomen.

Kort gezegd:
Voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap is het 
belangrijk dat er naast de financiën en het onderhoud van het 
gebouw de vitale functies bezet blijven.
Het gaat dan om

- Secretariaat
- Kosters
- Locatieraad en Verrijzenisteam
- Voorgangers in de vieringen

Als Verrijzenisgemeenschap zullen we de komende twee tot drie 
jaar inspanningen moeten verrichten om de continuïteit van deze 
functies te waarborgen.
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Wat willen we versterken?
Voordat we hier inhoudelijk op ingaan staan we stil bij de 
betekenis van het woord versterken. Versterken kun je namelijk
op verschillende manieren doen:

- Door te kijken hoe we iets beter, slimmer of mooier kunnen
maken. Criterium is dat we er enthousiast van worden en
elkaar niet overvragen. 

- Door te stoppen met activiteiten waar geen vraag meer 
naar is of waar geen vrijwilligers voor te vinden zijn. Soms 
is dat pijnlijk om te constateren. We willen wel maar onze 
armen zijn te kort.

- Door de dingen die goed gaan te koesteren en aandacht te
geven. Alles wat aandacht krijgt groeit en bloeit. En, we 
moeten ervoor te zorgen dat alles wat bloeit bekend 
gemaakt worden zowel binnen als buiten onze 
gemeenschap.

Vanuit deze drie betekenissen kijken we naar de vier werkvelden 
binnen onze gemeenschap. Maar voordat we dat doen staan we 
even stil bij de pareltjes, waarbij geldt dat we die moeten 
koesteren de komende twee tot drie jaar. Dat wil zeggen: 
aandacht geven en zorgen dat dit binnen en buiten onze 
gemeenschap meer bekend is.

Graag willen we eerst de pareltjes noemen voordat we kijken wat 
dit voor de vier werkvelden betekent.

Pareltjes
De pareltjes werden in het Verrijzenisteam zichtbaar toen de 
vraag gesteld werd: ‘Wat vertel je aan je familie of vrienden als 
het gaat om onze geloofsgemeenschap’?
Tot onze grote verrassing werd het een lange lijst om trots op te 
zijn.
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 Onze vrijwilligers, verdeeld over een kleine veertig 
noodzakelijke werkgroepen/activiteiten. We houden elkaar 
op de hoogte door het werkgroepenoverleg, we leven met 
elkaar mee en houden elkaar vast. 
De geloofsgemeenschap is goed opgebouwd.

 Er zwerven en cirkelen ‘nomaden’ rond onze 
geloofsgemeenschap. Mensen die betrokken zijn en af en 
toe komen en weer verdwijnen. Kennelijk gaat er iets van 
aantrekkingskracht uit die mensen nieuwsgierig maakt.

 Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd. Wat we
wel terug horen is dat mensen meer afstand ervaren dan 
wanneer ze de viering feitelijk meemaken. In de vieringen 
kan het gebeuren dat er iets zindert en dat ervaar je op 
afstand anders.
Daarbij is samen vieren ook ontmoeten: Je wordt welkom 
geheten, er is koffie en het is aangenaam om mensen te
zien en te spreken. 

 Tijdens de kinderkerst waren er meer dan honderd 
mensen die met een lichtje een tocht maakten naar de 
kribbe. Er was een geweldige sfeer. Het wordt in 
samenwerking met de Ark georganiseerd.

 Het is een feest dat er misdienaars zijn, met passende
toogjes.

 We zijn als geloofsgemeenschap betrokken bij de
gesprekken rond identiteit van de RK scholen.

 We doen actief mee met de actie rond de Kerkendag. 
Verschillende scholen, zowel protestantse als openbare
bezoeken dan onze kerk.

 De Gideonsbende: een netwerk van mailcontacten, waar 
vragen om steun of hulp kenbaar kunnen worden gemaakt 
met meestal een verrassende actie tot gevolg.

 De bijeenkomsten op de woensdagmorgen zijn pareltjes in
de week. Er heerst een goede sfeer en er is onderlinge 
verbondenheid en zorg. 
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Sinds kort wordt ook de buurt er bij betrokken en er zijn 
verschillende mensen die de weg weten te vinden.

 We zijn een gemeenschap waar verschillende 
nationaliteiten een plek vinden. Het is mooi om te horen
hoe er onderlinge verbondenheid en belangstelling is.

 De werkgroep rond de vastentijd is weer bij elkaar
gekomen.

 Mensen zijn de pareltjes. Als we samen zijn dan ontstaan 
er allerlei plannen, ontstaat er creativiteit, b.v. een 
oecumenische maaltijd.

 De oecumenische vieringen zijn vaak een feest van
herkenning, ook in de voorbereiding.

 De minicolleges en de nagesprekken zijn zeer waardevol. 
Soms zijn er meer dan 100 mensen die ernaar kijken. Het 
was nieuw dat de serie colleges werd afgesloten met
een Leerhuisviering.

 Ook zijn er plannen om avonden te organiseren rond 
vrouw en Bijbel. Door corona is dat blijven liggen.
Maar het is een pareltje. 

 Vaak wordt er onzichtbaar werk gedaan die sfeer 
verhogend zijn. Noem alle klussen en klusjes in en rond
de kerk. 
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Werkvelden
Vanuit de pareltjes en in samenspraak met het pastorale team, 
het werkgroepenoverleg en de mensen die aanwezig waren op 
de parochieavond (50 in getal!!) hebben we gekeken naar de vier 
werkvelden. Met name de vragen waar we aandacht aan moeten 
besteden stond centraal.

Liturgie:
 De diversiteit van onze vieringen wordt zeer gewaardeerd. 

Denk in bijzonder aan de woord- en liedvieringen en de 
meditatie groep. We gaan door met woord- en 
 communievieringen zolang hier ruimte voor is.

 We koesteren dat er in onze gemeenschap naast twee 
vaste koren, een ad hoc koor en een projectkoor actief 
zijn. En daarbinnen gaat er extra aandacht uit naar 
Ancora, een klein koor. Het is een vitaal onderdeel van de 
liturgie, omdat het een ‘meezingkoor’ is.

 Het is nodig dat een groepje zich buigt over de 
vraagstukken op het gebied van liturgie de komende jaren,
zodat we kunnen anticiperen op komende veranderingen 
voortkomend uit het bisdom beleid en pastorale 
beleidsplan van onze parochie en dit kunnen vertalen in 
concrete vormen van liturgie. Vanuit dit groepje worden 
ook contacten gelegd met de andere lokale 
gemeenschappen uit onze parochie.

Diaconie
 We hebben een actieve diaconie, echter veel diaconale 

(financiële) hulp blijft vanwege privacy ‘onzichtbaar’. We 
gaan wel in samenwerking met de groepen die hier actief 
in zijn op zoek naar mogelijkheden om binnen en buiten 
onze gemeenschap meer bekendheid te geven aan de 
activiteiten die op dit gebied plaats vinden.
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 De wijk waarin onze kerk staat laten weten dat bij ons 
voedsel voor de voedselbank kan worden afgeleverd.

Catechese 
 We gaan door met de minicolleges. Een eerste aanzet 

hiertoe is al in de maak. Aandachtpunt hierbij is dat we dit 
zo organiseren dat dit parochiebreed meer bekend is en`
ook bij de mensen van de Ark.

 We vragen het groepje dat bijeenkomsten verzorgde rond 
het thema Vrouwen en de Bijbel of die deze activiteit weer
willen oppakken.

 Hetzelfde geldt voor de mensen die actief waren bij het
organiseren van het geloofsgesprek na de viering.

 We maken ruimte voor de scholen en leveren een bijdrage
waar we kunnen.

 Ook blijven we samen met de Ark inzetten op de
kerstviering voor kinderen.

 Verder onderzoeken we of er mensen zijn die werk willen 
maken van een aantal genoemde initiatieven (Waaronder: 
Filmhuis (3-4 x per jaar) met een film en een nagesprek
en een cursus/lezingen: inleiding in het geloof.

Gemeenschapsopbouw 
 We koesteren hoe rond vieringen mensen worden welkom 

geheten en hoe er na afloop gelegenheid is om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. We 
koesteren hoe we oog en oor hebben voor elkaar en hoe 
we dit door een bloemetje van de week kenbaar maken.

 We koesteren de verdere opbouw van de 
woensdagochtend voor senioren. We gaan daarbij wel na 
hoe we dit binnen en buiten onze gemeenschap meer 
onder de aandacht kunnen brengen van ouderen en 
andere instellingen.
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 We gaan met de wijkcontactpersonen in gesprek om 
samen met hen te zoeken naar mogelijkheden om 
persoonlijk contact te leggen met de mensen die de ONE
ontvangen en de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

 We koesteren onze communicatiekanalen: de One en het 
inlegvel, de digitale nieuwsbrief en onze website. We 
onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat leden van 
onze gemeenschap goed op de hoogte (kunnen) zijn van 
hetgeen zich in de gemeenschap afspeelt.

 We onderzoeken hoe we de vele contacten die met de Ark
zijn opgebouwd kunnen worden verstevigd en verankerd in
gezamenlijke activiteiten. Een voorbeeld is een plan om in 
2024 een oecumenische maaltijd te 
houden in de vastentijd.

 We gaan tijd en energie steken in het versterken van de 
contacten met de andere gemeenschap binnen onze 
parochie Sint Jan de Doper. In het bijzonder de contacten 
met de H. Hart gemeenschap van Maarssen Dorp. 
Door in ieder geval actief deel te nemen aan 
bijeenkomsten die hiertoe door het Pastorale Team 
worden georganiseerd en daarbij zoveel mogelijk met 
dezelfde vertegenwoordigers aan deelnemen.

Tenslotte
Alles bij elkaar is het een indrukwekkende lijst van activiteiten 
voor de komende twee tot drie jaar. De activiteiten komen niet 
zomaar uit de lucht vallen. Veel van de activiteiten zijn al eens 
tussen neus en lippen genoemd maar ze hebben nog geen 
concrete vorm gekregen Met andere woorden: De Geest is 
aanwezig in de binnenkamer van onze geloofsgemeenschap. We
hopen dat op enig moment de deuren opengaan en nieuwe 
pareltjes zichtbaar worden. 

Al met al is het een mooi resultaat doordat we met elkaar in 
verschillende samenstellingen in gesprek zijn geweest, onze 
zorgen en verlangens hebben gedeeld en elkaar hebben verteld 
wat het geloof en de Verrijzenisgemeenschap voor 9



ons betekent in ons leven.
Aan ons om ervoor te zorgen dat deze dromen en verlangens 
werkelijkheid worden. Dat heeft alleen kans van slagen wanne
er mensen opstaan en zeggen: ‘ik ga me druk maken dat dit punt 
voor elkaar komt’. Uiteraard ieder binnen de eigen 
mogelijkheden. We hopen dat deze visie op een toekomst van 
twee of drie jaar een prikkel mag zijn om op te staan en je 
steentje bij te dragen.

Met dank aan Peter Onstenk, IJsbrand Goossens, Vincent Bart, 
Bob Smits, Hans Boerkamp.
Zij hebben gekeken hoe we alle gesprekken in het afgelopen jaar 
konden samenvatten in een hanteerbaar plan.
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Mei 2023
Het verrijzenisteam
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