VIER INSPIRERENDE MINICOLLEGES

leder mens is geroepen om een waardevolle
bijdrage aan de wereld te leveren. Prachtig,

maar hoe doe je dat? En kun je dat wel? Volgens

de bijbel staan we hierin niet met lege handen:
de Heilige Geest heeft ons hier ‘gaven’ voor
geschonken, de welbekende ‘gaven van de
Geest’.

In deze collegereeks gaan we vier van deze

gaven verkennen: de gave om te onderscheiden,

de gave van wijsheid, de gave om wonderen te
verrichten, de gave om te profeteren/vertellen.
Wat doe jij met deze gaven? Hoe kun je ze
inzetten? Hoe zorg je voor ‘voeding’ voor deze
gaven en hoe houd je ze ‘lenig’?

met het niet weten. Bescheidenheid hoort dan
ook bij de menselijke wijsheid. Wat komt daar
nog meer bij kijken en hoe word je wijzer?

dinsdag 28 april - DE GAVE OM WONDEREN TE
VERRICHTEN

Marlies de Meij en Jos van Os

Een wonder of mirakel is een indrukwekkende
en (schijnbaar) onverklaarbare gebeurtenis. De
meeste wonderen zijn ‘aardser’ dan je denkt.
Woorden als verwondering en wonderbaarlijk
zijn hiermee verbonden. Waar zie je wonderen
gebeuren en hoe kun je daarin zelf een vonkje
zijn?

dinsdag 7 april - DE GAVE VAN HET ONDERSCHEIDEN

maandag 11 mei - DE GAVE VAN
PROFETEREN/VERTELLEN

Gerben Groenewoud en Hans Boerkamp

‘Wat altijd is geweest het waaien van de geest,
gebeurt aan ons vandaag’, zo dichtte Huub
Oosterhuis. Het is mooi dat het waaien van de
geest ook vandaag nog gebeurt. Maar hoe
kunnen we nu herkennen wat van God komt en
wat niet? Hoe maak je onderscheid tussen
wijzen en dwazen, tussen ware en valse
profeten en tussen heiligen en kwakzalvers?

Piet Vellekoop

Het is niet altijd duidelijk wat profeteren nu
precies is. Sinds Pinksteren lijkt het een gave
voor iedere gelovige. Een profeet wordt
geroepen uit de mensen om tot de mensen te
spreken. Hierin stijgen profeten, ondanks
zichzelf, vaak boven zichzelf uit. Maar hoe
onderscheiden we wat wel en niet profetisch is?

maandag 13 april - DE GAVE VAN WIJSHEID

Nico Bulter en Bernadette Huisman

Volgens de bijbel is wijsheid een gave die zich
uit in een deugdzaam leven, gekenmerkt door
rechtvaardigheid, eerlijkheid, vriendelijkheid, en
het vermijden van kwaad. Wijsheid is meer dan
kennis. Het is ook bewust zijn van en omgaan
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