
 
Adri Rijnbeek. 
In 1976 trouwden Adri en Ineke en vestigden zich aan de Kromme 
Mijdrecht nr. 52 in De Hoef. Hier groeiden hun drie zoons op, werden 
in onze kerk gedoopt en deden hun Eerste Heilige Communie. Adri 
was toen vast al iemand die bijsprong als er ergens een handje nodig 
was. Vrijwilligerswerk zat hem in het bloed, meegekregen vanuit zijn 
jeugd in Nes aan de Amstel. 
 
Na hun huwelijk werd Adri al snel secretaris van de ijsclub, terwijl 
Ineke lector werd in de kerk. Toen het kerkbestuur in 1993 een 
nieuwe secretaris zocht, werd Adri benaderd. Per 1 juli van dat jaar 
werd hij door de bisschop benoemd. Wat volgde was een 
indrukwekkende periode van 14 jaar als secretaris, waarin hij niet 
alleen zijn bestuurlijke kwaliteiten toonde, maar ook zijn technische 
kennis inzette om talloze praktische problemen in en rond de kerk op 
te lossen. 
 
Hoewel een bisschoppelijke benoeming normaal gesproken voor 
twee termijnen van vier jaar geldt, plakte Adri er — bij gebrek aan 
opvolging — nog zes jaar aan vast. In juli 2007 moest hij uiteindelijk 
stoppen van het bisdom. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan: na vier jaar op de achtergrond, vroegen we hem in juli 2011 
opnieuw, ditmaal als penningmeester. Gelukkig niet tevergeefs — 
Adri bleef tot januari van dit jaar verantwoordelijk voor de financiën 
van onze geloofsgemeenschap. 
 
In totaal zat Adri 27,5 jaar in het kerkbestuur en de locatieraad. Hij 
woonde talloze vergaderingen bij, binnen en buiten De Hoef, en 
leverde altijd een waardevolle  
bijdrage. Vergaderen met Adri was prettig: hij was nooit een 
drammer, maar altijd realistisch en oplossingsgericht. 
 
Naast zijn bestuurlijke werk was Adri jarenlang actief bij allerlei 
activiteiten: de barbecue, het stamppot-eten, en vanaf 2018 ook als 



ondersteuner van het Ceciliakoor. Zijn technische kennis kwam 
opnieuw van pas bij de introductie van Kerkdienst Gemist, waarbij hij 
op de achtergrond de tv-beelden bediende. 
 
Adri was een supervrijwilliger: meer dan 40 jaar actief binnen onze 
kerk en De Hoef. Meer dan 35 jaar inzet voor de ijsclub, en vele jaren 
betrokken bij dorpshuis  
De Springbok. Op 1 februari werd hij daarvoor geëerd: de kleine zaal 
van de Springbok draagt sindsdien de naam Adri Rijnbeek-zaal, zodat 
zijn naam genoemd blijft worden. 
 
Het is een passend moment om stil te staan bij alles wat Adri voor 
onze gemeenschap heeft gedaan. Gelukkig hebben wij hem drie jaar 
geleden al de Antonius Speld mogen uitreiken. Adri zei toen dat hij 
niet begreep waarom het aantal vrijwilligers afneemt: 
“Vrijwilligerswerk is het mooiste werk dat je kunt doen.” 
 
Een paar weken geleden kon ik hem nog persoonlijk bedanken voor 
de zeer, zeer prettige samenwerking. Samen met Ben voelde die 
laatste 13,5 jaar in de locatieraad als een drie-eenheid, waar we met 
ons drieën eensgezind de materiële zaken van onze 
geloofsgemeenschap mochten behartigen. 
Dank je wel Adri, voor je vertrouwen, je tomeloze inzet en je 
vriendschap. Rust zacht. 
 
Ronald Wieman 
voorzitter Antoniusraad 
 
 
 


