
Parochiehuis Breukelen 

In de komende tijd wordt gewerkt aan een plan 

voor de renovatie van het parochiehuis in 

Breukelen (naast de kerk).  Met als doel een 

goede vieringenruimte te realiseren ter 

vervanging van de kerk met een kleine kapel die 

dagelijks open is om te bidden en een kaarsje aan 

te steken.  

Ook een goed uitgeruste ruimte voor 

samenkomsten hoort bij het plan. 

Deze plek zal een parochiebrede functie krijgen 

voor parochiële bijeenkomsten, catechese en 

andere activiteiten. 

In 2024 zal in samenspraak met het bisdom 

gekeken worden hoe dit te realiseren is. 

Centraal secretariaat 

Kerklaan 2 3645 EV Vinkeveen 

Tel. 0297 265046 

Andrea Kooijman is aanwezig op maandag, 

donderdag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. 

In de maanden juli en augustus van 9.00 tot 12.30 

uur. 

Buiten die tijden kunt u per email of ingesproken 

telefonische boodschap uw vraag voorleggen en 

dan zal zij zo snel mogelijk reageren. 

                        23 juni 2024 

Zo aan het eind van het werkjaar 2023/2024 kijken parochiebestuur en pastoraal team achteruit 

maar vooral ook vooruit. 

Sinds september/oktober 2023 zijn Ellen van der Laan - gewaardeerd medewerkster op het 

centraal secretariaat - en Jos van Os - enthousiaste pastoraal werker – met pensioen. 

Andrea Kooijman bemenst het CS nu alleen op maandag, donderdag en vrijdag. 

Pastoor Den Hartog, pastor Schyns en zr. Monica hebben een aantal taken van Jos van Os 

verdeeld en een aantal taken worden niet meer ingevuld of worden door de 

geloofsgemeenschappen zelf opgepakt. 

Jos is - op verzoek van het pastoraal team - actief in de parochie in het voorgaan in vieringen, in 

het voorgaan in vieringen in de verzorgingshuizen en bij uitvaarten. Tevens legt hij 

huisbezoeken af. 

Daarnaast zijn er vele vrijwilligers actief in de geloofsgemeenschappen die zorgen voor de 

liturgische vieringen, sociale ontmoetingsmomenten, diaconale activiteiten en 

gebouwenbeheer. 

Het parochiebestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de materiële zaken en het 

pastoraal team voor de pastorale zaken. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen 

Er zal permanente aandacht zijn voor de 
kwaliteit van de vieringen. 
Dat vergt de aanwezigheid van een koster, 
misdienaar/acoliet, lector, koor en zo 
mogelijk ook koffiezetters na afloop. 
 
In Mijdrecht/Wilnis is elke zondag een 
Eucharistieviering. 
In Vinkeveen is elke zaterdagavond een 
Eucharistieviering,. 
In Kockengen is er op de eerste 
zaterdagavond  van de maand een 
Eucharistieviering. 
 
Door de week zijn er in diverse 
geloofsgemeenschappen vieringen. 
Zie ONE en de website. 
 
In het algemeen zal tweemaal per maand 
iemand van het pastorale team of een van de 
priesterassistenten voorgaan in de overige 
geloofsgemeenschappen. 
De vrijwillige voorgangers zullen zolang dat 
kan voorgaan op de overgebleven zondagen. 
Op den duur kan ervoor worden gekozen om 
op een locatie eenmaal per maand géén 
viering aan te bieden. 
Dat zal in goed overleg worden besloten. 
 



Catechese 
 
In 2024 hebben 18 jongeren het Vormsel 
ontvangen en 12 kinderen hun Eerste Communie 
gedaan. 
Dit alles vanuit eigen interesse van ouders en 
kinderen. 
 
In Maarssen komt maandelijks een groep van zo’n 
20 kinderen bijeen voor catechese. 
Tevens is in Maarssen regelmatig 
kinderwoorddienst en er zijn familievieringen. 
 
Dit alles wordt uiteraard voorgezet en daar waar er 

vraag is van ouders en kinderen zal gekeken 

worden wat mogelijk is. 

Met elkaar zetten we ons in om onze 

geloofsgemeenschappen en daarmee 

onze parochie zo goed mogelijk gaande te 

houden. 

In de afgelopen tijd hebben de 

pastoraatsgroepen elkaar een paar keer 

ontmoet en daaruit zijn vruchtbare 

uitwisselingen voortgekomen. 

De realiteit leert ons dat het kerkbezoek 

redelijk op peil blijft maar dat de leeftijd 

van kerkgangers en vrijwilligers toeneemt. 

Mocht blijken dat elke week een viering 

aanbieden op een bepaalde locatie niet 

meer mogelijk is dan hoeven we dat niet te 

zien als falen. Het kan ook gezien worden 

als een uitnodiging van de Geest om 

samen te werken met een van de andere 

geloofsgemeenschappen. 

 

Het is veel fijner om met een wat grotere 

groep te vieren dan met een handjevol. 

Daarbij kunnen ook koren, lectoren, 

misdienaars/acolieten de krachten 

bundelen. 

Laten we elkaar dragen in tijden dat het 

moeilijk is. 

 

 

 

 

 

 

Inspiratiekernen 

Er zijn drie inspiratiekernen aangewezen: 
Mijdrecht/Wilnis: Eucharistisch centrum 
Maarssen: project missionaire parochie 
Abcoude: meest noordelijke parochielocatie. 
 
In die kerken zullen de vieringen zo lang mogelijk 
in stand worden gehouden en ook bijzondere 
vieringen of extra activiteiten zullen daar 
plaatsvinden. 
 
De overige kerken zullen we niet allemaal open 
kunnen houden. 
Op basis van beschikbaarheid van vrijwilligers, 
kosters, acolieten, koren zal bekeken worden of de 
weekendviering daar op gepaste wijze kan worden 
gevierd. 
Zodra blijkt dat de vitaliteit van de 
geloofsgemeenschap aldaar niet voldoende is zal, 
steeds in overleg tussen pastoraatgroep, 
locatieraad, pastoraal team en parochiebestuur, 
besloten worden wat de volgende stap zal zijn. 
 
De realiteit is dat we in de komende jaren voorzien 
dat er kerken gesloten moeten worden. 
Daarom is samenwerking tussen de 
geloofsgemeenschappen van belang zodat men 
zich bij elkaar welkom voelt en we één parochie 
vormen. 
De pastoraatgroepen kunnen die samenwerking 
op eigen initiatief stimuleren, daarbij zal het 
pastoraal team ondersteunend zijn. 


