Verslag synodale gesprekken Parochie St. Jan de Doper - Vecht en venen 15 april 2024

Naam contactpersoon: zr.Monica Raassen crss

Emailadres contactpersoon: zrmonica@kanunnikessen.nl

Aantal gespreksdeelnemers: ongeveer 50 in drie sessies in maart en april 2024
Achtergrond: parochianen en vrijwilligers

Plaatsnaam: Kerklaan 2, 3545 EV Vinkeveen

In het algemeen

Gedurende de gesprekken bleek de waarde van het op deze manier met elkaar in gesprek zijn.

De drie sessie waarin de gesprekken plaatsvonden verliepen allen in een goede sfeer en het luisteren naar elkaar
werd als verrijkend ervaren.

Veel gegeven suggesties zijn lokaal en/of landelijk van aard. Het is niet iedereen gegeven om op wereldniveau
over het instituut Kerk na te denken. Toch kwamen er enkele suggesties uit de gesprekken die zeker de moeite
waard zijn om mee te nemen naar de synode in Rome in oktober 2024, maar die ook in eigen parochie en bisdom
van waarde kunnen zijn.

De deelnemers hopen dat zij op constructieve wijze aan het hele proces van synodaal kerk-zijn bijgedragen
hebben.

Hieronder volgen de suggesties per thema.

Ons gedoopt-zijn als basis van ons kerk-zijn

Het besef van gedoopt-zijn is door gebrek aan catechese vaak niet goed ontwikkeld, daarom is een goede,
doorgaande en motiverende catechese noodzakelijk. Veelal is er bij de volwassendoop een bewustere
betrokkenheid is dan bij de kinderdoop.

De liturgie is niet altijd voldoende inspirerend. De verandering van gebeden (zoals het Onze Vader) werkt
vervreemdend. De preek moet inspirerend zijn. Het zou mogelijk moeten zijn om preken meer aan goed
toegeruste mannen en vrouwen over te laten.

Vanwege het priestertekort is men nu vaak verstoken van de Eucharistieviering in de lokale kerk. Om het
gemeenschapsgevoel te versterken zou het mogelijk moeten zijn dat toegeruste leken hierin voorzien.

Betere zichtbaarheid en inspiratie van de bisschoppen is nodig. Het wisselende beleid van de diverse
bisschoppen in Nederland werkt niet mee aan een gevoel van één Kerk-zijn.

Vorming in een missionaire kerk

Het is moeilijk om voor mensen onder de 40 jaar als kerk aansprekend te zijn en er is te veel te doen om hen te
laten kiezen voor de wekelijkse zondagse kerkgang.

Dat daagt de gelovigen uit om een blije en bezielde christen te zijn op eigen plek, waarbij er ook offers gevraagd
mogen worden van de gelovigen. De talenten van mensen benutten in het kerk-zijn kan helpen om de taak van
missionair christen te zijn met elkaar te dragen.

Verschillende soorten vieringen zijn gewenst om verschillende groepen te inspireren en waar nodig ook
laagdrempelig te vieren om iedereen mee te laten doen. De kerk als plaats van ontmoeting kan daarbij helpen.
Daarvoor is niet alleen een geconsacreerd gebouw nodig maar juist een plek van samenkomst.

Meer ‘events’ organiseren om ook buitenkerkelijken en m.n. jongeren aan te trekken.

Richt de missie van de kerk op alle mensen, laat men zich welkom weten. Laat de boodschap van het Evangelie
klinken en inspireer mensen daarmee. Het kan een houvast geven in fluide tijden.
Meer naar buiten treden om mensen te ontmoeten, hun verhalen te horen.
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De mogelijkheden om ook in oecumenisch verband gezamenlijk te kunnen vieren mogen ruimer worden.

Geen angst voor veranderingen hebben maar veranderingen juist omarmen.

Deelname aan een verwelkomende kerk

Meer toenadering zoeken tot jongeren en mensen die de kerk nog niet kennen, alsook andere religies en
culturen verwelkomen. Loskomen van je eigen gelijk en elkaar de ruimte geven, elkaar een thuisgevoel geven.
Open staan voor de heilige Geest. Niet afschrikken met regels maar de liefde van Christus centraal stellen, liefde
overwint alles en accepteert alles.

Als kerk zouden we meer zichtbaar moeten zijn in het sociaal domein, de kerk weer meer een centrale functie
geven in de samenleving. Daartoe zou het kerkgebouw multifunctioneler inzetbaar moeten zijn, bijvoorbeeld
voor concerten, lezingen, tentoonstellingen, open dagen.

De lokale kerk is belangrijk, liefst met een eigen gekozen pastoor.
Het samen vieren van de Eucharistie met aansprekende liederen, een inspirerende preek en in verbondenheid en
betrokkenheid met elkaar is van essentieel belang.

Vrouwen in het leven en de zending van de kerk

Er moet oog en aandacht zijn voor de pijn van vrouwen die door het optreden van mannen in de kerk zich
achtergesteld en gekwetst voelen.

Waardeer de vrouwen in de kerk die in de meerderheid zijn, ook als vrijwilligers, meer.

Jezus zag vrouwen als gelijkwaardig aan mannen. Als er geen vrouwelijke leerlingen waren geweest dan was de
Verrijzenis waarschijnlijk nooit ontdekt. Laten de vrouwen uit de geschiedenis b.v. Debora, Catharina van Sienna,
een voorbeeld zijn.

Roeping tot het priesterschap beperkt zich niet alleen tot het mannelijk deel van de mensheid.

De rol en zichtbaarheid van vrouwen in de kerk moet vergroot worden.
De diakenwijding zou voor vrouwen moeten openstaan. Tevens zijn er meer vrouwen in bestuurlijke functies
binnen de kerk nodig.

Als je echt iets wilt veranderen aan de positie van vrouwen in de kerk dan moet je van boven beginnen, luister
naar vrouwen!



